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LEVEN IN TWEE WERELDEN

Over het levenvan
medium Ursula Roberts

|

URSULA ROBERTS (T 1997) was
een zeer begaafd en geliefd medium
dat ook ver buiten Engeland
bekendheid genoot.

; Al op jonge leeftijd
- ging zij na een mystieke ervaring op
zoek naar de diepere dimensies
van het leven en kwam
in contact met de spiritualistische beweging van Groot-Brittannié&.
Zij ontwikkelde zich als helderziende, trancemedium
voor geleidegeesten, healer en schrijfster.
Haar boek Alles over mediumschap is een degelijke handleiding
voor het ontwikkelen van verschillende vormen van het mediumschap.
| Zij benadrukt niet alleen de discipline die onontbeerlijk is
E om zich tot een goed medium te ontwikkelen,
maar wijst ook op de zorg en aandacht die het medium nodig heeft.
Dankzij haar kritische geest houdt zij mediums een spiegel voor
door te wijzen op de valkuilen die inherent zijn aan het mediumschap.

TALBERTINE VAN PEURSEN —

ren van de Eerste Wereldoorlog in En- | Hij overleed in Maleisig, waarheen zij na de be-

l Irsula Roberts werd tijdens de laatste ja- | daarvoor haar man aan de gele koorts verloren.
geland geboren. Haar moeder had kort | valling ook zou reizen. Onverwachts stond zij -
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beschermde omgeving kon
opgroeien.

Al jong was Ursula vastbe-
sloten de beperkingen van
haar kreupele been te over-
winnen. Dit lukte haar met
de jaren. Zodra zij in staat
was zich met krukken te red-
den, ging zij naar school en
raakte verslingerd aan lezen
en schrijven. Voor het eerst
kwam ze met gezonde
kinderen in aanraking. Ver-
geleken bij hun blozende
wangen en dansende krullen
vond ze zichzelf een lelijk
eendje met een bleek gezicht
en steil haar. Toen zij als
volwassene een keer meer-
dere verjaardagskaarten met
afbeeldingen van zwanen
had gekregen, realiseerde zij
zich dat het sprookje van het
lelijke eendje, dat haar als
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Het sprookje van het lelijke eendje
was van toepassing op haar eigen leven.

alleen zonder een goed onderkomen, terwijl om
haar heen het familieleven verscheurd werd
aangezien velen aan het front stierven.

‘Gelukkig voor haar (maar ongelukkig voor
mij)’, schreef Ursula Roberts in haar auto-
biografie, ‘was ik een kind met een tuberculose-
heup, waardoor ik aan de zorg van het plaatse-
ljke kinderziekenhuis werd toevertrouwd.’! De
eerste jaren van haar leven bracht zij gekluisterd
aan bed door; een periode waaraan zij wonder-
lijk genoeg geen onaangename herinneringen
had overgehouden. Jaren later, toen Ursula in-
middels een ontwikkeld medium was, zei haar
geleidegeest RAMADAHN over deze eerste
levensjaren, dat haar ziel aan ‘de andere kant’
aan het leren was, zodat haar lichaam in een

| kind zo had aangegrepen, van toepassing was

op haar eigen leven.

Ontheemd

Op haar achtste werd Ursula uit het ziekenhuis
ontslagen en ging zij aan de kust van Kent bij
een oom en een tante wonen. Naar eigen zeggen
kwam ze daar tot leven toen ze de overweldi-
gende schoonheid van de natuur begon te ont-
dekken, waarin zij helemaal kon opgaan; maar
onder mensen voelde ze zich ontheemd. ‘Ik
hoor hier niet thuis,” zei ze vaak tegen zichzelf.
Haar moeder, die in een hotel werkte, zag zij
regelmatig, maar zij leerde haar pas echt kennen
toen ze beiden in dezelfde plaats woonden. Als
kind prees ze zichzelf gelukkig dat zij bij haar
oom en tante alle vrijheid had om zelf dingen
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uit te zoeken, anders dan leeftijdgenoten die in
een ‘normaal’ gezin opgroeiden.

Ursula leefde in een geisoleerde eigen wereld.
De uittredingen die zij maakte, ervoer zij als
vanzelfsprekend. Later als volwassene zou ze
de angst die door het denkende ego veroorzaakt
wordt leren kennen.

71 voelde een sterke affiniteit met Frankrijk en
wist dat zij daar geleefd had. De eerste keer dat

zij met haar oom de plaatselijke veemarkt zag |

' waar geslacht werd, vroeg ze hem of het de

Bastille was. In haar omgeving kende niemand
Frankrijk. Zij wist deze dingen innerlijk; ze

. miste het leven en de mensen die haar in dat |

Franse leven vertrouwd waren.
Zij voelde een sterke drang ter kerke te gaan,
hoewel niemand daarover met haar gepraat had.

- Haar hond werd spelbreker. De eerste keer dat

zij een dienst bijwoonde liep hij luid blaffend de
kerk binnen tot aan haar bank; uit angst dat dit
opnieuw zou gebeuren bleef ze er met spijt weg.

Eenheidservaring

Rond haar zestiende vertrok Ursula naar East-

. bourne, waar haar moeder woonde. Ze ging er

als secretaresse werken en leerde in de avond-

| uren typen en steno. Zondags bezocht zij met
haar moeder spiritualistische bijeenkomsten. Ze |

waren niet onder de indruk van de manier
waarop het mediumschap gebruikt werd, maar
vonden er warmte en vriendelijkheid. Op het

- moment dat Ursula zich ging afvragen waarom |
ze daar nog kwam, voelde ze een krachtige uit- |

straling. Ze draaide zich om, op zoek naar de
bron van die kracht en keek recht in de ogen van
een vrouw die haar vertrouwd voorkwam. Na de
zitting maakten zij kennis; het bleek voor beide
vrouwen een zielsherkenning te zijn. Ursula
voclde dat zij veel van haar kon leren en zag in
CATHERINE haar vermeende Franse moeder.

I
|

Deze ontmoeting was het begin van een levens- |

lange vriendschap die ook veel weg had van een
moeder—dochterrelatie.

Niet lang daama deed Ursula een eenheids-
ervaring op. Alles in de natuur straalde haar
ongekend krachtig toe. Ze stond stil en begon
zachtjes te zingen. Het kanaal dat ze in zee zag |

- uitstromen, werd een organisme vol pulserend |

leven en in het geluid van de golven hoorde zij
het lied van de schepping. Een paar weken lang
zag z1j het onzichtbare leven in werking, zoals
het groeien van plantenwortels of het stromen
van levenssappen. Insecten streken neer op haar
handen, paarden draaiden zich naar haar om. |
Ook zag zij de aura’s van mensen en daarin hun
vreugde of pijn. Drie weken lang leefde zij in

- hemelse sferen, één met alles. Totdat de |

ervaring opeens ophield. Gedesillusioneerd
door de terugkeer van haar normale waar-
neming ging zij naarstig op zoek naar die
goddelijke kracht en bezocht allerlei kerken.
Dankzij de helderziendheid, behouden sinds die
ervaring, leerde zij mensen niet langer op uiter- |
lijkheden zoals maatschappelijke status te be-

| oordelen maar op het licht dat hun aura
. weergaf. De kerkdiensten bevredigden haar |

niet, steeds miste zij daar iets. In een van de ker-
ken, bijvoorbeeld, vermengden de aura’s van de
kerkgangers zich niet met die van de aanwezige |
geesten van heiligen, aangezien de voorganger
niet in staat was als kanaal voor die energieén te
fungeren. Toch bleef zij zich openstellen en
volgde catechisatielessen. Maar tijdens haar
geloofsbelijdenis was ze diep teleurgesteld: de

- verwachte eenheidservaring bleef uit.

Trance

Catherine, die haar worsteling zag, introdu- |
ceerde Ursula in haar eigen mediumkring. Hier
voelde zij zich voor het eerst in haar leven thuis.

. Catherine inspireerde haar en opende haar ogen

voor een kwaliteit van mediumschap die veel

22




BRES 193

e eT e

'\ | schrift kreeg zij, na veel geduld geoefend te
| hebben, berichten door. Voordat aaneenge-

schreven tekst volgde, verscheen eerst een ein-
deloos aantal kringen op papier. Alleen haar
handen werden gebruikt terwijl ze in trance
was. Ook zag zij vanuit de veiligheid van haar
bed meerdere malen een lichtbol waaruit een

' stem klonk en een vage gestalte zichtbaar werd.
| Vlak daarna raakte ze voor het eerst tijdens een

. | kringbijeenkomst in een diepe trance. Ze voelde

oo e

Ursula Roberts.
... De verwachte eenheidservaring bleef uit ...

meer in haar lijn lag. Er werd met het medium-

' schap gewerkt met een mate van wijsheid en

- eenvoud waarin Ursula lichtheid en een hogere |

' vorm van liefde herkende. Ze raakte vertrouwd
' met de ongeziene wereld van entiteiten. Via een
medium kreeg zij het bericht, dat later ook via
~andere kanalen herhaald zou worden: ‘Voed
mijn lammeren en hoed mijn schapen’. Zij be-
greep dat het haar levensopdracht was zich in
 dienst van de liefde te stellen. Het ontroerde
. haar want nu pas begreep ze waarom deze die-
' ren zo vaak voor haar geestesoog verschenen
- waren.
' Ursula leerde veel van Catherine en haar kring-
genoten. Tijdens seances ontwikkelden haar
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hoe een krachtige stem bezit van haar nam en

. herkende die van de lichtbol. De geest noemde
| zich Ramadahn, wat lichtcirkel betekent. Hij
. was ten tijde van de farao’s een Egyptische

prins, die uit machtswellust zijn volk de oorlog

- 1n had gejaagd. Nu was hij teruggekomen om de
- balans te herstellen door vrede te brengen. De-
- cennia lang zou zijn wijsheid via Ursula Ro-
- berts mensen troost en inzicht verschaffen.”

Verliefd

Als jonge twintiger verhuisde Ursula naar
Londen. Hier werd ze geintroduceerd bij
SHASTRI, een Indiase yogaleraar. Ze trad toe tot
zijn yogagroep en genoot van de satsangs
(zittingen). Allen zongen, gehuld in lange
oranje gewaden, in kleermakerszit mantra’s,
met hun vingers de kralen van hun mala aftel-
lend. Vol overgave stortte zij zich in de (yoga)-
lessen van Shastri en leerde haar emoties te be-
schouwen met het doel deze te transformeren.
Ze hoopte binnen een paar weken een verlichte
yogini te worden, die alle aardse problemen
achter zich kon laten. Maar de werkelijkheid
was anders. Voor het eerst in haar leven werd

zij verliefd; op de vriend die haar bij de yoga- |

kring binnengebracht had. Maar hij hield van
een ander en zij bleek haar emoties moeilijk de
baas te kunnen.

. Tegelijkertijd verkeerde ze in een meer funda-
mediamieke gaven zich snel. Via automatisch |

mentele tweestrijd. Shastri was van mening dat
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over ‘paranormale’ vermogens.

door om mensen inzicht te geven,

het doorkrijgen van automatisch schrift.

Alles over mediumschap

De mensheid is van oudsher bekend met mediums. Mediums zijn mensen die zich kunnen
afstemmen op hogere spirituele krachten, ook entiteiten, gidsen of engelen genoemd.
Wanneer mediums zich als kanaal voor deze krachten openstellen beschikken Zij

Ursula Roberts overieed in 1997. Zij stond model voor een ethisch
mediumschap dat mensen genezing, troost en wijsheid brengt. Niet alle
mediums houden zich hiermee bezig. Bovendien kunnen mediums

die genezen hun mediamieke gaven ook voor andere doeleinden
gebruiken. Voor Ursula was healing een morele opdracht. Zij was ervan
overtuigd dat een medium met zuivere intenties hogere entiteiten aantrekt
die gericht zijn op het helpen van mensen die ondersteuning nodig hebben.
Volgens haar knijgen mediums naast genezing ook spirituele wijsheden

Ursula Roberts noemt in haar boek Alles over mediumschap vele
mediamieke uitingsvormen, variérend van helder voelen, zien en horen,
overdracht van gedachten, gevoelens, inspiratie of genezing, tot schaarser
voorkomende vermogens als uittredingen, het in trance gaan of

Vaak weten mensen niet dat zij mediamiek gevoelig zijn, maar bijna
iedereen heeft het in beperkte mate. Het aanvoelen van een sfeer :
bijvoorbeeld, het aan iemand denken die net op dat moment ook belt of het hebben van een
voorspellende (‘ware’) droom. Het boek staat vol tips om deze gevoeligheid te ontwikkelen.
Ben je gevoelig voor sferen, dan kun je denkbeeldige voelsprieten naar iemand uitsteken en met

Je aura “voelen” hoe de ander zich voelt. Zodra je dat weet, stop je met het Je uitstrekken naar

de ander om jezelf te beschermen tegen deze gevoelens. Je kunt je voorstellen dat Je aura als een
beschermende kegel over je heen staat met de brede kant op de grond en de punt de hemel in.
Het oefenen van gedachteoverdracht kun je met vrienden doen, waarbij je een tijdstip afspreekt
waarop €én persoon een gedachte uitzendt naar de anderen die zich op de zender concentreren.
De beelden die de ontvangers krijgen, dienen zif te noteren om ze met elkaar te kunnen vergeljjken.
Wil je je trainen in het krijgen van heldere dromen dan kun je, viak voordat je in slaa
matig concentreren op het thema waarover of de persoon over wie je informatie wilt!

p valt, je gevoels-

mediumschap genegeerd moest worden en ver-
oordeelde spiritualisme als iets verachtelijks.
Ursula zag in haar mediumschap juist de moge-
lijkheid anderen te dienen en was ervan over-
tuigd dat het spreekwoord ‘soort zoekt soort’

- ook in de geestenwereld gold en een medium
| met zuivere intenties ook door hogere en

zuivere geesten kon worden uitgekozen. Ze
voelde zich in de steek gelaten door de andere
groepsleden, die slechts de woorden van hun
meester herhaalden.

Ze probeerde haar gaven te ontkennen, maar
besefte niet zonder de geesten te kunnen leven,
want dezen waren haar belangrijkste liefdes- |
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Ursula Roberts adviseert mensen die hun mediamieke gave willen ontwikkelen zich de nodige
zelfdiscipline op te leggen. Een sober eetpatroon is bevorderiijk, omdat lichte honger het in
contact komen met deze energieén vergemakkelijkt. Uit ervaring wist Ursula dat haar medium-
schap het beste was wanneer zj alleen een tussendoortje at voordat zij als kanaal optrad.
Zelfdiscipline is ook vereist om dagelijks te mediteren — al is het maar een paar minuten. Mediteren
is van belang om het contact met het innerlijk en de mediamieke gevoeligheid te versterken.
Beginners raadt zj af in hun eentje te experimenteren. Zij kunnen zich beter aansluiten bij een
kring; een groep gelijkgestemden waarin men elkaars mediumschap ondersteunt en helpt ontwik-
kelen, het liefst onder leiding van een ervaren medium. Mediamieke gaven en paranormale ver-
mogens zijn ‘besmettelijk’; ze worden van het bewustzijn van de ene persoon op dat van anderen
overgebracht. Het mediamieke contact wordt door de kringgenoten gestimuleerd met hun aura's
waarvan een energetische werking uitgaat. Het medium zal zich des te beter kunnen openstellen
naarmate het zich vertrouwd en veilig voelt. Het kan echter jaren geduld vergen om met een
entiteit een betrouwbaar contact op te bouwen. Ock in dit opzicht is zelfdiscipline vereist.
Ursula Roberts benadrukt dat een medium alleen in het bijzijn van anderen in trance moet gaan,
Het is gevaarlijk dit alleen te doen omdat de ziel zich in trancetoestand kan afscheiden; het :
ethenisch lichaam maakt zich dan los van het stoffelijk lichaam. Een van de risico’s die dit met zich
brengt is dat het medium een shock kan krijgen als de overgang naar het normale bewustzijn te
abrupt verioopt. De aanwezigheid van anderen kan bovendien het medium beschermen tegen
slechte geesten. Dezen zijn te herkennen aan het feit dat zij niet nederig zijn en eropuit zijn het
ego van het medium te vieien. Als ervaren medium mediteerde Ursula veel thuis om een nieuwe
geleidegeest te leren kennen die in de kning bij haar was doorgekomen.
Ursula Roberts ziet meditatie ook als een vorm van gebed; het uitzenden van helende en
troostende gedachten naar hen die dat nodig hebben, al dan niet via een hogere spirituele kracht.
Ze houdt mediums voor zich te concentreren op heelheid, gezondheid en geluk en te geloven in
de heilzame werking van hun creatieve denkkracht. ‘Wees niet te bezorgd over de mensen die
u wilt helpen. Zo kunt u namelijk uw zorgen via uw gedachten op hen overbrengen. Kom niet in
de verleiding met het helpen van zieke mensen indruk te willen maken op anderen. Bij healing op
afstand (bijvoorbeeld) gaat het om het kanaliseren van de helende geesteskracht, niet om zo aan
- te tonen dat u anders bent dan anderen’ : _ '

Alles over medr'umschap,. Ursula Roberts, Bres, Amsterdéfn 1998,
ISBIN 90 6229 055 8. Prijs: f 24,50 / 490 Bfrs. '

bron. Uit het niets zag ze een tekst verschijnen | teder omhelsd werd. Zij deed dit af als haar on-

in rode letters op een witte muur: ‘Johannes

21:15-17°. Ze pakte het Nieuwe Testament en = aan het schrijven van gedichten en verhalen om

las: “Voed mijn schapen’. Ontroerd begreep ze
wat haar te doen stond enverliet de yogagroep.
Niet lang daarna kreeg ze indringende dromen

. waarin ze door een lange man met golvend haar

 bewuste verlangen naar een man en zette zich

- dat verlangen te transformeren. Ze schaamde
- zich haar ego, met zijn gehechtheden, niet te

kunnen loslaten, zoals haar in de yogalessen
onderricht was. De dromen hielden echter aan

25



,

BRES 193

S I T S T L e R L S e L A e IE R Sl IR SR a T S SR

en zij zocht in haar omgeving tevergeefs naar
zijn gelijkenis.

Tijdens een bijeenkomst van de Spiritualis-
tische Vereniging ontmoette ze SYDNEY, een

. healer en tevens bestuurslid van de vereniging.
. In hem zag ze in eerste instantie door het grote

. leeftijdsverschil geen romance. Later toen zij

verliefd werd, herkende zij in hem de man uit
haar droom. Ze voelde zich gesterkt door zijn
aura te kunnen zien waaruit zijn liefde voor haar
sprak; door haar eenzame leven had zij niet ver-
wacht dat iemand van haar kon houden.

Healing

Ze trouwden en gingen in Eastbourne wonen.
Na jaren kwam ze terug in haar eerste medium-

. kring en met haar kwam ook de geleidegeest

Rushing River, de geest van een Zuid-Ameri-

- kaanse indiaan die op jonge leeftijd in zijn

tempel door Spaanse priesters vermoord werd.
Wanneer Rushing River via haar doorkwam,
bleek Ursula over genezende kwaliteiten te
beschikken. Ook leerde ze van hem afstands-

| genezing door het concentreren van haar

gedachten. In afzondering zag zij de zieke in
zijn bed en de gematerialiseerde handen van
Rushing River, die, langs het lichaam strijkend,

' hun helende werking deden.
- Deze turbulente tijd kende veel menselijk leed,

veroorzaakt door de depressie van de jaren der-
tig en de Tweede Wereldoorlog. Velen kwamen
Ursula Roberts raadplegen, en ze deed wat ze
kon. Lichamelijk volkomen uitgeput vroeg zij
haar geleidegeesten om hulp. Ramadahn zei dat
de vijand geen voet aan wal zou zetten, omdat
Groot-Brittanni€ het toevluchtsoord voor de

. krachten van het Licht was. Zij kreeg ook beel-

den door over het verloop van de oorlog. Op een
kaart van West-Europa kroop een verschroei-
ende baan voort, daar waar later het Duitse
leger doorheen trok; eroverheen verscheen de

datum ‘april

1945°. Twee jaar voordat de
atoombommen op Hirosjima en Nagasaki wer-
den geworpen, kreeg zij visioenen van de berg
Fujijama in al zijn schoonheid, ruw verstoord
door het geluid van een enorme explosie en
beelden van vuur en ravage, gevolgd door de

- aanblik van bewusteloos wegdrijvende Japan- ;

ners.
Haar profetieén deprimeerden haar, maar ook
leerde zij zich onder deze moeilijke omstandig-
heden bewust te worden van een beschermende
kracht, waardoor zij zich veilig kon blijven
voelen.

Verlies

Het overlijden van Sydney ervoer ze als een
amputatie. In de loop der jaren waren hun
levens en aura’s vergroeid geraakt. Zij zocht
rust en stilte om de wonden te laten helen. Tij-
delijk raakte ze haar helderziendheid kwijt en ze
had geen contact met hem. Op een ochtend,
juist wakker geworden uit een diepe slaap, er- |
voer ze een uittreding waarin ze hem in feest-
stemming zag. Ze was gerustgesteld.

De eerste kerstavond zonder Sydney zei ze
hardop tegen hem dat ze hem miste. Meteen
voelde zij de aanwezigheid van zijn geest die
haar een boek uit de kast deed pakken en opens-
laan. ‘Bovenste regel’, flitste het door haar heen
en ze las de titel van het boek: Telefoon tussen
twee werelden. Het was geschreven door een be-
vriend medium.

Een mediumkring in Comnwall kreeg de geest
van Sydney door, die het medium berichten
voor Ursula gaf. Deze werden voor haar opge-
nomen en ze hoorde weer zijn vertrouwde stem.
Steeds regelmatiger communiceerden ze op al-
lerlei manieren. Opnieuw vergroeiden ze met
elkaar; dit keer niet fysiek maar telepathisch,
door gedachteoverdracht. Zij vergroeiden ‘dia-
gonaal door liethebbende gedachten’.!
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t De wondere redding
van Mozes,
getekend door
Gustave Doré.

... Tek-Sek werd er
door de prinses
op uitgestuurd om
Mozes in veiligheid
te brengen ...’
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Mozes

Niettegenstaande haar handicap had Ursula
Roberts altijd veel gereisd. Samen met Sydney
had ze tijdens vakanties door Europa getoerd en
vele intercontinentale reizen (o.a. naar Austra-
' 1i€, Canada, Afrika) gemaakt meestal op uit-
nodiging van spiritualistische verenigingen.
| Ook na Sydney’s overlijden reisde zij nog veel
| en ver. Midden jaren zestig ging ze met een
| vriendin naar Egypte, het land van haar geleide-
- geest Ramadahn. Haar reisgenote drong er uit

nieuwsgierigheid op aan de mummies in het |
Museum van Cairo te bezichtigen teneinde te |
zien of Ramadahn daartussen lag. Ursula zag |
direct de mummie die sprekend leek op het por- |
tret dat een helderziende van Ramadahn ge- |
maakt had en dat hij haar destijds had geschon- |
ken. Naast haar stond de geest van Ramadahn |
en keek met een verachtelijke blik naar de
mummie.

Een paar weken na deze vakantic werd ze ge-
wekt door een sterk licht en hoorde een stem
zeggen: ‘Ik kende Mozes’. Half slapend stom-
melde ze naar haar schrijftafel en ging via auto-
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matisch schrift het verhaal noteren van de geest | |

. die zich Tek-Sek noemde, leerling-schrijver aan
~ het hof van een farao in de tijd dat Mozes er op-
- groeide. Een van de prinsessen had Mozes in
' zijn biezen mandje uit het water gered en
- voedde het op als haar kind. Maar dat ging niet
- lang goed want Mozes ging rond zijn tiende
- door zijn lengte en lichtere huidkleur opvallen.

| naar een tempel waar zij, mede dankzij langdu- |
| rig vasten, mediamieke vermogens ontwikkel- |
' den en spirituele kennis opdeden. Het verhaal |
volgt hun levenspad tot aan Tek-Seks dood in |
de Sinai-woestijn, waar hij Mozes begeleidde |

Tek-Sek, zelf zestien jaar en nog bijna een kind,
werd er door de prinses op uit gestuurd om
Mozes in veiligheid te brengen. Op aanwij-
zingen van zijn vader vertrokken de jongens

op zijn lange tocht naar het Heilige Land.

Toen het verhaal van Tek-Sek ten einde was, 5

kreeg Ursula een slotvisioen van een uit-
gestrekte woestijn, waarin twee mannen richting
horizon liepen. Ze wist dat dit het symbool voor
hun nog steeds voortdurende spirituele vriend-

' schap was . *

Spirituele taak

Ursula Roberts was, behalve medium en gene-
zeres, ook een bevlogen lerares. Haar eigen er-
varingen met de verschillende vormen van het
mediumschap en haar toegewijde levens-
houding hadden haar geleerd hoe met het
mediumschap om te gaan. Soberheid en disci-
pline achtte zij onontbeerlijk voor de ont-
wikkeling van mediamicke gaven.

Alle paranormale ervaringen, variérend van hel-
dere waarneming tot uittredingen of genezingen
op afstand, zag zij als vormen van medium-
schap. De verschillen kwamen volgens haar
voort uit de reactie van het medium op de gees-
telijke entiteit. Zijzelf had, evenals sommige an-
deren, gedurende haar leven op meerdere ma-

e

. ‘Elke methode kent haar valkuilen’ ...

nieren uitdrukking gegeven aan geesten die
doorkwamen. Evenals bij anderen, was bij haar
€én vorm het best ontwikkeld: de diepe trance
waarbij geleidegeesten doorkomen.

Door eigen ervaring wijs geworden, waar-
schuwde zij mediums niet in de valkuil van het
ego te vallen en zichzelf en de geleidegeest
superieur te wanen. Ursula Roberts zag in het
mediumschap een spiritucle taak weggelegd.
Ramadahns woorden Worship God by saving
mankind waren al vroeg in haar ontwikkeling
als medium haar lijfspreuk geworden.

Goddelijke kracht

Hoewel Ursula Roberts bijna tot aan haar dood
in 1997 geinspireerd en actief bleef als medium
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BRES 193

~ klimmen der jaren rustiger. Het heengaan van

Sydney was een schok die haar onverwachts uit
haar actieve leven had gehaald. Tijdens het
rouwproces verscheen haar vroegere yogaleraar
Shastri, jonger dan zij hem gekend had, die
sprak: ‘God is al in al’ Zij realiseerde zich
volledig te zijn opgegaan in haar werk en ver-
geten te hebben de goddelijke kracht die haar

- ooit zoveel geluk had geschonken, te zoeken.

Dit schudde haar wakker uit haar verdriet.
Door dagelijkse meditaties ontwikkelde zij met
de jaren het vermogen ervaringen van verlich-

. ting te krijgen. Ze ervoer de eenheid van al het

leven en voelde de onderliggende goddelijke

- kracht die onophoudelijk werkzaam is. Haar
' lichaam loste op in het geheel en haar bewust-

zijn werd onbegrensd. Ze kon zich verbinden
met het totaal of met een detail. Het leven zag

- ze als vloeibaar licht door alles heen stromen en
- 1n de zichtbare wereld herkende ze lichtener-
| gieén die in verschillende vormen gemateria-

liseerd waren. De ongeziene wereld was voor
haar niet langer een op zichzelf staande werke-
ljjkheid, maar onderdeel van het grotere geheel
geworden.

Meditatie, maar ook het mediumschap, waren
voor Ursula Roberts methoden om met het
Universele Bewustzijn in contact te komen.
Geesten hadden haar bewustzijn op een geheel

. andere manier verruimd dan de verlichtings-

ervaringen die ze in de natuur kreeg. Haar gees-

- soonlijke ontwikkeling.

de innerlijke wereld van de ziel (God).

begrip en liefde diende. ¢

kennis bijgebracht en haar begeleid in haar per-

Zij bekritiseerde het spiritisme dat medium-
schap als doel op zich zag, door het als vermaak
te brengen, omdat nagelaten werd de ontvangen
boodschap te onderzoeken. Christelijke mystici
bleven volgens haar steken als zij enkel Jezus
aanbaden 1n plaats van zich via hem op de uni-
versele God te concentreren. Zij die het zingen
van mantra’s of het dansen in trance als
einddoel zagen, misten ook de boodschap. De
wegen die tot universeel bewustzijn leiden zijn
weliswaar talrijk maar, waarschuwde Ursula,
elke methode kent haar valkuilen. Welke ma-
nier men ook kiest, doel is zich los te maken
van de buitenwereld en contact te krijgen met |

Ursula Roberts was cen zeer gedisciplineerde
| vrouw die, ondanks de tegenslagen die zij te
verwerken kreeg, haar leven lang leerde zich te
| richten op eenheid en liefde. Uiteindelijk was
| z1j geen yogini geworden die onthecht van al
' het aardse in permanentere staten van ver-
lichting kan verkeren, maar wel had ze het ver-
mogen ontwikkeld zich te kunnen verbinden
met het universele. Haar eenheidservaringen
waren van tijdelijke aard en ingebed in een
maatschappelijk actief leven, waarin zij in al
haar bescheidenheid haar medemensen met

Noten
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